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In éebed blijven wij verenigd met onze vader
en vriend
MIJNHEER

LAURENT VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw
Julienme D’ HAE NEN S

die geboren was te Erwetegem op 12 september
1906 en geroepen werd naar het hemelse Vader-
huis op 20 december 1966, na de zalving met
het Sakrament van de zieken.
Oudstrijder 1940-1945

Vader is naar de hemel. Een beste vriend is
heengegaan. De werkelijkheid van deze woorden
doen ons pijn, want hij was ons allen zo on-
misbaar geliefd. Zijn vaderlijke zorg en ge-
negenheid, zijn vriendelijke eerlijkheid en ge-
dienstigheid, waren voor allen vanzelfsprekend
en weldoende.

Hij was meer bezorgd om ons dan om zich-
zelf. Met zijn wijsheid, zijn rusteloze werk-
kracht en mannelijke vroomheid, is hij ons
altijd voorgegaan en heeft hij, samen met
moeder, het geluk van ons gezin gebouwd. Zijn
laatste zorg was moeder zelf, met wie hij echt
één van hart en geest was.

Hemelse Vader, in Uw handen geven wij
het eeuwige leven van onze geliefde vader,
met pijn in het hart, maar met vertrouwen
in Uw gosdhbeid, die wij zo mild hebben mogen
ondervinden in de goedheid van vader zelf.

In uw handen leggen wij ook ons gewonde
leven, het alleen-zijn van moeder, het gemis
van hem die wij nodig hadden. Bij U vinden
wij de zekerheid dat wij allen Geluk zullen
kennen, nu_en later. Bewaar ons allen in Uw
Vaderlijke Liefde.

De families VAN DAMME, FERMON, D’HAE-
NENS en BEERENS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
ANKEN U.
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