« Heer, laat haar delen in Uw heerlijkheid ».
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DANKBAAR AANDENKEN
aan Mevrouw

Maria VAN DAMME

weduwe van de Heer
Richard VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Lierde op 7 februari 1888
en er godvruchtig in de Heer ontslapen op
10 december 1974,
nadat ze gezalfd was met de ziekenolie en
de pauselijke zegen had ontvangen.

« Moogt gij in vrede leven, nu alles is
volbracht, door Jezus-Christus onze Heer ».

Deze bede komt uit het hart van allen die
haar hebben gekend, vooral van hen die haar
« moeder » en « grootmoeder » mochten noe-
men. « Alles wat zij heeft volbracht » is al-
leen de Heer bekend, maar zij die hebben
mogen genieten van haar moederliefde, van
haar belangstelling en het steeds in de weer
zijn voor haar kleinkinderen, beseffen dat
haar leven rijk gevuld is geweest met werk
en met zich onverpoosd ten dienste stellen.
Daarom bidden wij : « Heer, onze God, laat
niets verloren gaan van wat deze dierbare
overledene aan goeds heeft verricht; laat
haar voor eeuwig thuis komen bij U ».

« Moeder wij danken U

om uw niets ontziende bezorgdheid voor

ons gezin,

om uw opbeurende aanwezigheid,

om uw eenvoudige oprechtheid en uw

fijngevoelige bescheidenheid ».
« Heer God, bewaar onze moeder en groot-
moeder in Uw en onze liefde. Geef dat zij
mede mag verrijzen met Uw Zoon, als Hij
de doden opricht en weer tot leven wekt en
elke mens de trekken geeft van zijn nieuwe
heerlijkheid ».

In alles, waarin deze vrouw een goed en
gelovig mens is geweest, zal zij tot ons
blijven spreken, ook nu zij gestorven is.

De families VAN DAMME, VAN DAMME,
DE LANGE, MATTHYS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




