Degehen die door de Heer verlost zijn
zullen vreugde verkrijgen voor eeuwig ;
pijn en angst nemen de vlucht. Jesaja 35
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TOT VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA VAN DAMME

echtgenote van de heer Gilbert VAN CAENEGEM

Zij werd te Godveerdegem geboren

de 30 december 1918 en is godvruchtig overle-
den te Zottegem de 10 december 1985, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de
Heilige Kerk.

Lid van de K.V.L.V.

Voor uw aanwezigheid, uw gebed,
uw troostend woord danken :

Gilbert VAN CAENEGEM,

Raphaél en Christiane VAN CAENEGEM-
DE PAEPE en zoon Karel,

Joél en Jacqueline VAN CAENEGEM-
DE MAESENEER en zoon Wim,

De families: VAN DAMME, VAN CAENEGEM,
D'HOKER en D'HOKER,

Een ' goed ,, mens is van ons hesngegaan ;
Dit is een klein en bondig woord ; maar wan-
neer het een diepe realiteit uitspreekt dan is
het van onuitsprekelijke waarde. Het is niet ge-
makkelijk immers dat men deze betiteling krijgt.
Deze benaming, deze erenaam bekomt men
maar na tientallen jaren praktijk van deze goed-
heid. Het betekent de kwaliteit van een toe-
gewijde echtgenote, van een liethebbende moe-
der, van een dienstbaar en wijs mens in de
omgang met elkeen.

Zo is Maria thuis ten volle geweest ; ondanks
een zwakke gezondheid, is zij, zonder klagen
altijd aan het werk geweest, aan de kookhaard
en in gans de huishouding, ten bate van man
en kinderen. Maar iedereen was ook welkom
in huis, en kon aanvoelen : hier ben ik thuis,
de bezoekers zijn er van harte ontvangen !

Deze talenten had ze wellicht van karakter
uit, van uit haar opvoeding, maar zeker ook
van uit haar oprecht geloof en geloofsbeleving.
Trouw aan de zondagsmis, zolang ze kon, sterk-
te zoekend in het gebed. Het zijn gelukkige
mensen die in vreugd en leed troost kunnen
vinden in een gebedenboek. Dan kunnen er
zware tijden komen, zij voelen zich niet uitzicht-
loos, niet alleen. Alleen voelde zij zich ook niet
omdat in de zwaarste periode van haar leven,
dat te vroeg ten einde liep, ze gesteund werd
door de genegenheid van echtgenoot, kinderen,
kleinkinderen, familieleden en vrienden.

Dank, aan u allen. Gilbert het wordt wel hard
voor u, maar onze geliefden die zo goed waren
voor mij, zullen u blijven nabij zijn.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem




