Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in
het eeuwig leven is alwie hier op aarde leett voor
God.
+
GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Hélene VAN DAMME

Weduwe van
NESTOR VAN DEN DOOREN

geboren te St.-Maria-Lierde op 7 juli 1898 en er
godvruchtig overleden op 15 juli 1964,

gesterkt door het H. Sakrament van de Zieken,
de H. Teerspijs en de Pauselijke Zegen.

Wanneer de goedheid een mensenleven vult, dan
doorbalsemt ze alles waar ze mee in aanraking
komt. Het is deze goedheid, welke aan de dierbare
overledene die opgewekte zachtmoedigheid gaf, dat
mild begrijpen en die kalme kracht waarmee ze
zich ten dienste heeft gesteld voor haar gezin,
familie en vrienden. Ze wist ieder die tot haar

naderde moed te geven en aan te tiekken. De familién
Moedig en op God vertrouwend, stil en zacht- VAN DAMME,
moedig, vroom en onderworpen aan Gods heilige VAN DEN DOOREN,
wil heeft ze haar leed gedragen en haar leven tot HOEBEKE,
een goed einde gebracht zonder klagen of morren.
Ze zal dan ook haar loon-niet missen bij de Ver- DE BLEECKER,
gelder van alle goed. Van daaruit _blijft ze l.)iddeu zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
;naxv:iken over allen die haar in dit leven dierbaar van kristelijke deelneming en danken

T
Beminde kinderen, kleinkinderen en familie die Gk
me de laatste levensmaanden hebt bijgestaan en
verzorgd in zijn ziekte, hebt dank voor uw toe-
wijding en goedheid. Het was mij een ware steun
U dagelijks rondom mij te zien. Blijft voor mij bidden
in afwachting van ons eeuwig wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. Uitg. Latort, St.-Maria-Lierde




