—i.

Dankbaar gedenken wij
Mevrouw

Maria-Louisa VAN DAMME
echtgenote van Fernand DE MULDER

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op
17 maart 1930 en godvruchtig overleden
in het AZ. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 31 oktober 1990, gesterkt door het
H.Sakrament der zieken.

Er is voor echtgenoot, zus, broer of

kind geen groter verdriet als de dag dat
het moeder niet meer ziet.

Altijd thuis om voor ons te zorgen van
de avond tot de morgen.

Altijd klaar om ons op te wachten, dat
was haar enige betrachten. Niet voor
zich zelf, ze leefde voor ons allen ons
vader en de kinderen alle.

Ze heeft met ” onze pa ” ons het leven
gegeven zo gaf zij met hem haar liefde
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en leven. Zij was zo diep gelukkig om
de haren, zo fier op hen als zij gelukkig
waren. Altijd stil blij, met alles kontent
voor ons allen die haar hebben gekend.
Zo vriendelijk de lach op haar gelaat.
Dat was het wat ons nu steeds voor
ogen staat. Nu zullen wij ” onze vader”
omringen in de liefde die wij van haar
ontvingen.

Moeder L. Maria, die over ons waakt
wij danken u om wie gij voor ons
waart. Blijf zo in onze herinnering jij
die ons toelachte... tot je van ons ging.

Dank U wel om Uw diep medeleven
met ons.

De families :
VAN DAMME - DE MULDER -
DE WAELE - VAN DE PONTSEELE
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