« Uit -de diepte roep ik, Heer ».

T
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie - Clementine
VAN DAMME

weduwe van de Heer
VALERE HOLDERBEKE

geboren te St.-Maria-Lierde op 2 april 1901 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabethzie-
kenhuis te Zottegem op 19 oktober 1986, voor-
zien van de H.H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

In de avondschemering van haar leven is deze
moeder heengegaan, nadat ze erkentelijkheid,
zorg en dankbaarheid van haar kinderen mocht
ondervinden. Geruime tijd heeft ze de onge-
makken van ziekte en van de oude dag moeten
dragen, maar menige malen waren haar kinde-
ren aanwezig bij haar ziekbed om moeder moed
in te spreken en haar te laten aanvoelen dat
zij niet alleen was. Nu kan zij het de psalm-
dichter nazeggen : « Gij alleen God, laat mij
rusten zonder zorgen ».

Dierbare kinderen, om uw belangstelling en
liefde voor uw moeder dank ik u, evenals om
uw talrijke bezoeken elke maal dat ik in het
ziekenhuis moest opgenomen worden. |k heb
het geluk gekend mijn oude dag te mogen door-
brengen in het gezin van één van mijn kinde-
ren. In alle moeilijke ogenblikken van mijn
leven ben ik blijven geloven en vertrouwen op
God. |k heb mijn best gedaan om voor u allen
een goede moeder te zijn.

Beminde kleinkinderen, ook u dank ik om de
vreugde die gij mij verschaft hebt tijdens mijn
leven. Het is mijn vurigste wens dat het u
allen goed moge gaan en dat gij het beeld
van uw grootmoeder in uw herinnering mee-
draagt.

God, Gij die geen vreugde vindt in de dood
van de mensen, aanvaard deze moeder na vol-
brachte taak. Verricht aan deze mens het won-
der van het leven, een leven zonder pijn, een
leven zonder last, maar enkel vrijheid, vrede,
vreugde bij U in alle eeuwigheid.

De families VAN DAMME, HOLDERBEKE,
VAN DER ZWALMEN en STEENHAUT,

danken U oprecht voor de blijken van

innig medeleven in hun rouw.
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