. GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS!

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Elodie VAN DAMME

Weduwe van Mijnheer

Remi VAN DER MEULEN

geboren te St Maria-Lierde, de 22 Juli 1871,
en er godvruchtig overleden de 11 Januari 1952.
Voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Jedereen tracht naar een lang en ge-
lukkig leven. Goede rechtvaardige christen,
die wens zal voor U verwezenlijkt worden,
maar niet hier op aarde, doch wel hier-
namaals in de Hemel.

Op aarde kan men schijnbaar een lang
leven hebben, zonder beproevingen, kwel-
lingen en ziekte echter is het nooit.

Van groter belang is het alles te ver-
dragen tot meerdere eer en glorie van God.

Duurbare familieleden, dank voor de
goede zorgen in mijn oude dag. Troost U,
de dood is niet het einde maar het begin
van het echte leven dat onsailen eens wacht
na een leven van volbrachte plicht. Toon
me verder uw genegenheid door een vurig
gebed en tot weerziens in den Hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familien VAN DAMME, DE
CLERCQ, VAN DER MEULEN en
DE PREZ.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.




