Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap en liefde geven!

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIE-FLORIDE VAN DAMME

weduwe van de Heer
OMER VAN AUDENHOVE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 15 september 1897
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.
Franciscuskliniek te Brakel, op 10 oktober 1979,
nadat zij de pauselijke zegen, de H. Teerspijze
en het sakrament der zieken ontvangen had.

T

De families VAN AUDENHOVE, VAN DAMME,
HOEBEKE en VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. R. Van Damme, Dorpsstr. 73, 9570 Lierde

De Heer schonk haar het voorrecht tot op hoge
ouderdom fris van geest en lichamelijk gezond
te blijven. Aldus kon ze lange tijd nog vol moe-
derlijke zorg leven voor allen die de Heer haar
had toevertrouwd. Zij was een mens van groot
geloof, stelde al haar betrouwen in de goddelijke
Voorzienigheid en waardeerde de waarde van het
dagelijks gebed. In eenvoud en plichtbewust
leefde ze voor God en haar kinderen. Ze was
wijs in haar oordeel, sterk in de hoop en bezat
de diepte van een levensechte liefde. Toen ook
voor deze vrouw het uur van heengaan komen
zou, konden haar kinderen vermoeden wat ze bij
de dood van hun moeder zouden moeten derven.
In haar ziekte, die kort maar pijnlijk was, richtte
ze zich tot God om Hem kracht te vragen, maar
ook om zich toe te vertrouwen aan Hem. Eigen-
lijk heeft ze ernaar verlangd de Heer te aan-
schouwen «van aangezicht tot aangezicht ».

Heer God, wij danken U om de persoon en
het leven van ons moeder. Jarenlang was ze een
stuk van ons leven. Schenk ons haar geloof en
betrouwen op U, zodat wij ons leven voortzetten
in de lijn en de geest waarin moeder geleefd
heeft. Heer, neem ons moeder op in Uw eeuwige
vreugde en laat haar delen in de verrijzenis van
Jezus, Uw Zoon, onze Heer.




