« Heer, herinner U de namen van hen,
die gestorven zijn. »

.l.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Marie, Zoé VAN DAMME

weduwe van de Heer Hector OOGHE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 30 juni 1897
en godvruchtig overleden in de Kliniek

Dr. Goffaerts te Zottegem op 24 februari 1983,
nadat zij de Pauselijke Zegen en de Zieken-
zalving ontvangen had.

Wat is het leven ? Een rook die verdwijnt.
Al wordt een mens zeventig of tachtig jaar,
eens moet hij deze wereld verlaten. Op dit
ogenblik is het dan steeds troostend te
weten dat wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven, God hem =zijn vriendschap en
liefde zal geven. Daarom kan een gelovige
bidden : « Aan Uw gelovigen, Heer, wordt het
leven niet ontnomen, het wordt in een beter
veranderd. »

Deze vrouw is door het leven gegaan als een
eenvoudig mens, dat zich ingezet heeft voor
haar gezin, en dat de wisselvalligheden van
elk mensenleven gekend heeft. Naast de
vreugde van familiaal geluk, heeft ze de
droefheid gekend om de dood van een zoon
die al te vroeg heenging, om het overlijden
van haar echtgenoot, om het afsterven van

haar schoondochter, op wier zorg ze in haar
ouderdom voor een groot deel aangewezen
was. Haar laatste levensjaren waren getekend
door ziekte en lijden die haar voortdurend
kwelden.

Dierbare zoon, dagelijks hebt gij de laatste
jaren mij bijgestaan in mijn ellende. De weg
naar het ziekenhuis was u nooit te lang of
te lastig om uw moeder gezelschap te komen
houden aan haar lijdensbed. Ik bedank u daar-
voor welgemeend. Moge God u om die zorg
en goedheid hier op aarde nog belonen. Ver-
geet ook uw moeder niet in uw gebed :

« Heer God, ik bid U voor mijn moeder die
mij zo dierbaar was en nu is gestorven. Be-
waar haar in Uw en mijn liefde en geef haar
het geluk eeuwig bij U, God, te mogen le-
ven. »

De families
VAN DAMME, OOGHE, DE LANGE, HOEBEKE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
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