DANKBAAR GEDENKEN WIJ
Mevrouw

Octavia VAN DAMME

echtgenote van de Heer
Albert VAN DER LINDEN.

Geboren te Overmere op 16 maart 1909 en
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 3 januari 1992, na de HH. Sakramenten van
de zieken te hebben ontvangen.

« lk ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ;
en al wie leeft in geloof aan Mij zal in eeu-
wigheid niet sterven ».

Uw dienares, Heer, die wij vandaag ten grave
dragen, geloofde en leefde in geloof aan U.
Daarom weten wij, Heer, dat Gij haar zult op-
nemen bij uw uitverkorenen.

Octavie was een goede echtgenote en moeder,
steeds bezig voor het welzijn en het geluk van
haar gezin. Voor haar was niets teveel. Een
diep kristelijke moeder die de kunst kende die
alle moeders tekent : zichzelf geven.

Haar leven was een gave aan anderen, wetend
Heer, dat men slechts U kan vinden wanneer
men ook de mensen lief heeft.

Haar laatste levensmaanden bracht zij door in
de kamer van het ziekenhuis. Tijdens dat ver-

blijf kwam het beeld van het leven haar voor
de ogen. Anderzijds was ze uiterst dankbaar
voor een bezoekje. Het bracht haar troost.

Dank goede echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren voor de goede zorgen die jullie mij gege-
ven hebt in mijn laatste levensdagen. Blijf allen
verbonden in diezelfde liefde en zorgzaam-
heid voor elkaar nu ik er niet meer ben. Van
uit het bewustzijn dat ik jullie eens zal weer-
zien, blijven mijn beste wensen hier achter.

Dierbare familie en vrienden, houdt de hoop

levendig dat we allen eens samen zullen zijn
in Gods heerlijke Liefde.

_ Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Namis : maandag 27 januari om 19.30 uur.

Voor uw gebeden en blijken van deelneming
danken U

de families VAN DAMME, VEREECKEN,

VAN DER LINDEN, GOSSIJE.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn. - Brakel







