GELOOFD ZIj JEZUS-KRISTUS.

.l.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Octavie VAN DAMME

echtgenote van Mijnheer

Ren¢ TORTELBOOM

geboren te St.-Maria-Lierde, de 1 juli 1885,
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 18 juni 1961

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Waar ware kinderen en echte moederszijn, veroorzaakt
scheiden altijd pijn, hoe oud moeder dan ook nog wezen
mag. Maar sterker nog is, o God, onze dankbaarheid.
Bij moeders afsterven, danken we U niet alleen om de
lange jaren dat we haar in ons midden mochten be-
waren, maar vooral, omdat we een moeder bezaten, die
ons altijd door haar deugdzaam leven heeft gesticht.
Alg echte opvoedster, drukte zij in het gemoed van haar
kinderen, haar pel van goedheid, werl heid en
deugd, zodat we die woorden van de priester-dichter
terecht tot de onze mogen maken :

» Zij kende op aarde geen groter vreugd,
dan kinderen leiden naar de deugd,
en elk tot raad en daad bereid,
te helpen met ootmoedigheid .

De laatste levensmaanden werd ook de beproeving
haar niet bespaard. Nooit heeft ze geklaagd, maar het
kruis van haar ziekte zonder morren, zonder tegenstand,
in gelovige berusting aanvaard, er op uit de lastige
lijdensuren zoveel mogelijk voor haar huisgenoten ver-
borgen te houden.

In volle levensbloei zich heel en al wegschenken aan
de opvoeding van haar kinderen, en bij het levenseinde,

geduldig dragen wat God aan ziekte zond : het weze
de bron voor het eeuwig loon.

Daarom, mijn duurbare echtgenoot, troost u bij dit
afscheid, heb dank om al de jaren die we samen door-
brachten, berust ook gij in Gods aanbiddelijke wil :
want is 't God die slaat. "tis God die troost, 't is God die
alles doet en Hij, de Heer, is goed.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ook aan u mijn op-
rechte dank om uw kinderlijke genegenheid. vooral de
laatste weken heb ik uw aanhoudend waken en zorgen
gewaardeerd. In uw blijvend gebed, alsook in dat van
bloedverwanten en kennissen, stel ik mijn vertrouwen.
Zorgt allen samen nu verder voor vader, dan vervult ge
op uw beurt, een schone kinderplicht en zoals moeders
leven leert : gedane plicht, geeft diepe vreugde en rustig
sterven. Vaarwel |

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl).

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familien VAN DAMME, TORTELBOOM, VAN
HOORDE en MORNIE.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde




