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Door dit aandenken vragen wij U
een gebed voor

DE HEER
PETRUS VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw
Rosalie STEEMAN

geboren te Zele op 5 januari 1894
en er overleden op 28 oktober 1978,
gesterkt door de H.H. Sakramenten
der stervenden.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Vereerd met verschillende eretekens
van A.C.E.C.

God, wij weten dat elk mensenleven uitloopt
op de dood, maar dat de dood uiteindelijk
een weg is naar eeuwig leven. Biddend om
geloof en liefde komen wij tot U in ons
gebed

— dankend om het lange leven onder ons,
vertrouwen wij erop dat Gij deze man om
zijn eenvoudige inzet en grootmoedige trouw,
het loon wilt geven dat Gij beloofd hebt aan
de eenvoudigen van hart.

Laten wij bidden. GOD, ONZE HEER, WIJ
BIDDEN U, VERHOOR ONS'!

— dat Gij zijn echtgenote, kinderen en fa-
milie die hem nu zullen missen, sterkt en
troost in een aandenken aan iemand die

goed was, in een geloof in het eeuwig leven.
Laten wij bidden. GOD, ONZE HEER, WIJ
BIDDEN U, VERHOOR ONS !

— dat alle mensen die lijden, vrienden vin-
den die troosten ; dat alle zieken verzorging
ontvangen ; dat iedere mens in nood op zijn
weg een medemens vinde vol goedheid en
begrip.

Laten wij bidden. GOD, ONZE HEER, WIJ
BIDDEN U, VERHOOR ONS !

— dat wij bij elke droefheid voor elkaar de
steun betekenen die wij nodig hebben ; dat
wij er Gods liefde bij betrekken die ons allen
voert naar de uiteindelijke voltooiing.

Laten wij bidden. GOD, ONZE HEER, WIJ
BIDDEN U, VERHOOR ONS !

God onze Vader, nu wij hier voor deze man
bidden weten wij dat dit niet de laatste keer
mag zijn ; liefde houdt nooit op en gelovig
gebed is een weg naar hen die ons voor-
gingen. Leer Gij ons trouw zijn aan liefde
en geloof.

De families VAN DAMME, STEEMAN,
VAN DER HEYDEN en VAN ACKER,

betuigen U hun oprechte dank
voor de gebeden en blijken
van medevoelen in hun rouw.

Begr. Van Damme, Zele - tel. 052-446212
Drukk. Leo Geers, Zele.




