Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

Polydoor Van Damme

zoon van wijlen Petrus
en van Virgine Van Trimpont

geboren te Deftinge, den 11 Augustus 1881 en er
godvruchtig overleden, den 24 Januari 1945,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Het is geschied zooals de Heer behaagd heeft.
De naam des Heeren zij gezegend. Job. 1.21.

Deze mensch was werkzaam, vol ijver en zorg
voor de zijnen, dienstvaardig en voorkomend voor
iedereen.

Met groote toewijding zorgde hij voor zijne oude
moeder wiens troost en steun hij was. Hij stierf wel
is waar op het onverwachts; maar voor iemand die
leeft in de vrees des Heeren, komt de dood niet
onvoorzien.

De rechtvaardige sterft gerust, want de dood is
voor hem het einde van een leven vol ellende en het
begin van den eeuwigen vrede. H. Alfons van Lig.

Duurbare Moeder, ik moet u helaas zoo schielijk
verlaten, en mijn afsterven zal wel zeker voor u
een zware slag beteekenen. Gaarne had ik nog vele
jaren bij u gebleven bij broeders en zuster; maar
helaas God heeft het anders gewild. Wij moeten
ons onderwerpen. Vaart wel, Duurbare broeders
en zuster, met wien ik zoo vele jaren samen ge-
werkt beb. Bid voor mijne ziel en tot weerziens in
den hemel.

Allerheiligste Hart van Jezus, wees mijne zalig-
heid. 300 d. afl.
RLP.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb

De familien VAN DAMME, VAN TRIMPONT en D'HOSE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun

betoond bij het afsterven van hun teergeliefden

zoon, broeder, oom en bloedverwant,

DANKEN U.




