Tot vroom aandenken aan

de heer

Rafaél Kamiel Desiré
Van Damme

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine Rouckhout

geboren te Michelbeke op 18 januari 1920 en
er godvruchtig in de Heer ontslapen op
1 december 1969, voorzien van de H.H. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.
Oudstrijder 1940-1945
Lid van de Bond van het H. Hart.

———— -

Zondaa laatstleden besloot de evangelielezing
aldus ""Wat ik tot U zeqg, zegik tot allen: Weest
waakzaam.

Voor iedereen komt het einde ongewild, on-
gewenst. Als men zich vaeroordeeld voelt om oo
betrekkeliik jonge leeftiid te gaoan, is het wel-
licht een mneiliik te verwerken aangelegenheid
waarbii ijdele hoop en teleurstelling schering
en inslag vormen. Wie weet wat er in zo een
mens omaaat? Van Christus staat geschreven;
Hii wist wat er in de mens stak. Daarom is Hij
ook bii mrchte te oordelen. Gelukkia dat Hij
hat weet als Hem het oordeel is toevertrouwd.
Dt is ook mede de grond van ons vertrouwen
in Hem.

Dierbare echtgenote, mijn zoon en tante, gij
hebt mij steeds met grenzeloze goedheid om-
geven. Ik ben niet in staat U dit te vergelden.
Toch weet ik dat uw aanhankelijkheid verder
reikt dan dit sombere afscheid. Bewaar mij
steeds dit warme plaatsje in uw herinnering,
in uw gebed. De Heer beware U in zijn vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mw Rafaél Van Damme, geboren Madeleine
Rouckhout, zijn echtgenote
De Heer Eddy Van Damme, zijn zoon

De Heer Honoré Rouckhout-Ghijs,
zijn schoonvader
Mejuffer Urbanie De Smet, zijn tante

De families VAN DAMME, ROUCKHOUT,
DE SMET, GHIJS

danken U voor uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer Michelbeke




