Ons leven en onze dood zijn in de Hand des Heren.
De-goede God beschikt er over volgens zijn wijsheid
en ziin barmhartigheid. H. Ambr.

t
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

VAN DAMME REMI

geboren te St.-Maria-Lierde, de 10 oogst 1902,
en er schielijk overleden de 14 juni 1958.
Voorzien van het H. Oliesel.

Niets is bestendig op deze wereld, alles
vergaat, behalve God rechtzinnig gediend
te hebben: gelukkig dan de mens die in
zijn zorg om het tijdelijke ook bekommerd
is met de eeuwigheid.

Droefgeestig en diepzinnig geworden door
het verlies zijner duurbare zuster is hij
onvoorziens door de dood uit ons midden
weggerukt. Zwaar is de slag, doch met
kristene gelatenheid buigen wij eerbiedig
het hoofd voor God en bidden: Heer uw
heilige Wil geschiede.

Ons betrovwen gaat naar de Heer bij
wien barmhartigheid is en overvloedige
verlossing.

Duurbare familieleden, onverwachts is onze
scheiding, blijft in kristene liefde onder
elkaar verenigd en bid voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.

De familiéen VAN DAMME en
PAELEMAN,

zeer gevoelig om de blijken van deel-
neming en om Uw gebed, danken.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.




