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BID OM VREDE VOOR
DE HEER
René VAN DAMME

echtgenoot van mevrouw
) Eugenie D’HOKER
geboren te St. Maria Lierde op 28 mei 1892 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 15 no-
vember 1969, voorzien van het H. Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond van het H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen.

"Degenen, die de godsvrucht tot mijn Heilig
Hart verspreiden, zullen hun naam in mijn hart
geschreven hebben, waaruit hij nooit gewist zal
worden.,,

Deze 1lde belofte van het H. Hart is René
waardig ! 25 jaren lang was hij ’'n modelwijk-
meester van de Bond van het H. Hart. Bij
iedere godsdienstige plechtigheid bezong hij dat
met 'n lied in ziel en mond.,,

Goede vader, gij waart een eenvoudig man.
Hard werken en zorgen moeten wij van U le-
ren. En wij moeten U danken om uw schoon
voorbeeld van 'm echt en goed christen leven.

Ja, geliefde kinderen en kleinkinderen, zo is
het goed, gelooft het leven goed en moge ik
blijven voort leven in u allen.

Goede echtgenote, onze kinderen zullen uw
last helpen dragen en uw droefheid in hoop
genezen.

Uit de litanie van het H. Hart beveel ik u
aan :

"Hart van Jezus, huis van God en poort van
de Hemel,

Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroe-
pen,

Hart van Jezus, bron van alle troost,
ontferm U over ons !

De families VAN DAMME, D'HOKER, PAELE-
MAN en VERVONDEL,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van deelneming en danken U.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde




