" Heer, red mij van de dood . (Ps. 114)

T

TOT VROOM AANDENKEN
aan de heer

Rene Denis Van Damme

echtgenoot van mevrouw
Cyrilla DANEELS

geboren te St. Maria-Lierde op 10 juli 1898 en
er godvruchtig overleden op 5 januari 1975.
Gezalfd met de H. Olie.

Het leven vaarwel moeten zeggen, ook als men
door ziekte gekweld wordt, blijft steeds hard.
Lijden leert de mens wel geleidelijk sterven,
beetje voor beetje afscheid nemen van alles en
allen, die hem dierbaar zijn. En toch is er die
drang om persoonlijk te blijven voortbestaan.
Wanneer God dit hevig verlangen in ieder van
ons gelegd heeft, dan heeft hij ons willen
leren : "' Gij zijt niet gemaakt om voorgoed te
verdwijnen, gij zijt bestemd om altijd te blijven
leven "'. In Zijn blijde boodschap zegt Christus
ons duidelijk : " Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven ''. Deze echtgenoot en
vader blijft niet enkel een tijd lang voortbestaan
in de herinnering en de genegenheid van zijn
naastbestaanden, hij blijft '' leven "', maar vol-
gens een nieuwe bestaanswijze. Op het punt

waar het louter-menselijke uitzichtloos wordt,
brengt het geloof hoop en uitkomst. Daarom ver-
geten wij vader niet, en dankbaar om wat hij
ons heeft gegeven, bidden wij de Heer voor
hem om een eeuwig gelukkig leven.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen en fami-
lieleden, geruime tijd was het u reeds duidelijk
dat mijn aanwezigheid onder u een einde zou
nemen. Moeder heeft haar uiterste best gedaan
om te helpen waar ze kon, en gij allen, mijn
kinderen en familieleden hebt mij uw dienst-
willigheid en genegenheid overvioedig bewezen.
Ik ben er u dankbaar om. Zorg nu goed voor
moeder, die de lege plaats in huis het hardst
zal aanvoelen. Dat u treurt om mij is zeer
menselijk, maar treurt dan als mensen die ge-
loven in de onsterfelijkheid en bidt nog maar
eens voor uw vader.
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danken U oprecht voor uw medegevoelen
in hun rouw en uwe gebeden voor hun
dierbare afgestorvene.
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