« Ik ben de Verrijzenis en het Leven
Off. der overl

t BID VOOR DE ZIEL
van Minheer

Richard - Edmond VAN DRAMME

Echtgenoot van Mevrouw

Leonie Van den Berghe

geboren te St Maria-Lierde den 21 Januari 1869

en godvruchtig inden Heer ontslapen te St

Lievens-Essche den 28 December 1948, voorzien
van de Rechten on:er Moeder de H Kerk.

Het is billijk en zalig, Heilige Heer, dat wij U
altijd en overal dank zeggen ook bij het afster-
ven van onze geliefden

De droefheid van het sterven wordt voorons,
christencn, gelenigd door de belofte der toekom-
stige onsterfelijkheid ; ons aards broze leven
wordl niet weggenomen, maar verwisseld tegen
een eeuwig heme:is leven.

Gelukkig zij , die zich steeds vastgehouden heb-
ben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op
een vaste hoop, die ernaar gestreefd hebben om
in de liefde Gods bevestigd te blijven

Hij was een rechtvaardig man, die God ge-
trouw diende al zijn levensdagen.

God zegende hem met een hogen ouderdom en
met de troost van de genegenheid en toewijding

oan zijn kinderen.

Beminde echtgenote, heb dank woor de teer-
drezorgen mij betoond gedurende mijn langdu-
rige ziekte. En gij, mijn dierbare kinderen. blijft
eensgezind rond moeder geschaard, bemint haar
zoals ge mij hebt lief gehad en vergeet me niet
in uwe gebeden.

H.Hartvan Jezus, Uw rijk kome.

De Families Van Damme ;

(Hl /)E’Il )(’lg’l(, '

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-

liiden van hun dierbare afgestor-

DANKEN U.

Uitgever R.De Vos, Koster,St-Lievens-Essche




