Is er wel groter liefde dan zichzelf te slachtofferen.

Zalig Fflandenken

van Mevrouw

SIMONE VAN DAMME

Echtgenote van den Heer
GUSTAAF BAETEN

geboren te Bevere (Audenaarde) den 15 November

1905 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent,

den 11 October 1947, versterkt door de H.H. Sacra-
menten der stervenden.

Als kind nog was zij door haar glimlach en haar
opgeruimd karakter de zon van haar ouderlijk huis
Die natuurlijke bevalligheid wisten haar diep gods-
dienstige ouders op vasten christelijken grondslag
te vestigen. Later wist zij als overtuigde christelijke
vrouw en moeder, met de zelide lieftalligheid haar
eigen huiskring te versieren.

Men mag van haar getuigen dat zij gans leefde
voor haar echtgenoot en haar kinderen Met haar
echtgenoot deelde ze lief en leed ; nooit kwam er
‘n klacht over haar lippen. Voor haar kinderen was
zij 'n zelfvergetende, alles offerende moeder.

Noch het ontroerend gebed en tranen van haar
echtgenoot en kinderen, noch die smekingen van
haar liefdevolle moeder en familieleden, noch de
beste zorgen van haar broeder, vermochten het haar
te redden voor dit leven. Op 't Feest van Maria's
Moederschap viel zij als slachtoffer van haar plicht.
Moge ‘t offer van haarleven God's beste zegen over
haar diepbeproefd gezin en familie laten nec?erdalen.




Duurbare echtgenoot, gij weet hoe graag ik nog
veel jaren met U ware gebleven om voor onze ge-
liefde kinderen te zorgen. De goede God heeft er
anders over beschikt; onderwerpen wij ons aan
Zijn ondoorgrondelifke raadsbesluiten. Heb dank
voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen, Zorg
wel voor ons duurbare kinderen.

Allerliefste kinderen, mijn fierheid en mijn schat,
uw moeke verlaat u niet, van uit den Hemel blijft
zij over U waken en voor u bidden. Weest de troost
en de steun van uw vader en vergeet nooit uw
moeder.

Duurbare Moeder, beminde Familie, heb dank
voor uw genegenheid ; vergeet mij en de mijnen
niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl).

Huis St Augustinus, Gent.
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