Wie ’t best van allen hier kan lijden,
Zal zich hierna het meest verblijden.
Wilt gij, o mens, gelukkig sterven,

Dan moet gij ’s werelds wellust derven,
En lijden hier voor Jezus Naam,

En met uw kruis ten hemel gaan. !
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Gij hebt ons, Heer, het dierbaarste genomen
wat wij op aarde bezaten, onze goede, lieve
moeder.

Bij het overlijden van deze dierbare overle-
dene voelen we ons 1%eneigd O. L. Heer te be-
danken omdat Hij haar uit het lijden heeft
verlost. Laat ons hopen dat de harde beproe-
vingen haar gelouterd hebben en haar thans in
het bezit van God hebben gebracht.

Beminde echtgenoot, na vele jaren van ellende
heeft de dood mij uit dit tranendal verlost om
opgenomen te worden in de plaats die Jezus
voor alle mensen heeft voorbereid ; zoals HIJ
gezegd heeft tot zijn Apostelen en leerlingen in
zijn afscheidsrede. Mijn heengaan zal voor u
een grote leemte achierlaten, steeds waart u
bereid mij te helpen en te dienen in trouwe
liefde. Nu kunt gij mij nog helpen door uw
gebed.

Beste familieleden en vrienden, mijn reis op
deze wereld is ten einde, mijn beste dank voor
uw vriendschap en genegenheid. Moge dan_ de
hulp van uw gebed en H. Mis mijn zwakke

menselijke fouten bij de Heer uitwissen. Hier-
door biijven onze familie- en vriendschapsban-
den bestaan, tot wederzien in het hemels Vader-
huis.
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zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en dan-
ken U.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde




