Het is heilzaam en zalig voor de overledenen te bidden.

1..
BID TOT ZIELELAFENIS

van Mijnheer

VALERE VAN DAMME

zoon van wijlen Camiel

en van Julia DE MEZEL

geboren te St.-Maria-Lierde, op 3 juni 1915,
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 11 juli 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Van zijn kindsheid af door kristene ouders in de vrees
des Heren geoefend, heeft hij gans zijn leven de weg
Zijner geboden bewandeld. In den bloei zijner jaren
werd hij door een vreselijke kwaal getroffen die hem
vroegtijdig ten grave zou leiden. De Heer mengt
dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde opdat
wij den hemel zouden aanschouwen en ons niet te
veel hechten aan het vergankelijke dezer wereld.

Wie de Heer vreest zal zich wel bevinden op het
einde van zijn leven en op den dag van zijn dood
zal hij door God gezegend worden. (Ecc. 1. 13).

Duurbare moeder, alhoewel pijnen en smarten mij
kwelden, toch was ik gelukkig bij u te zijn om uw
oude dagen te veraangenamen. God heeft mij geroepen ;
Zijn heilige wil geschiede.

En gij mijn duurbare broeders en familieleden hebt
dank voor uw zorgen en genegenheid: gij bijzonder
mijn duurbare schoonzuster, die als een engel van
liefde mij hebt bijgestaan, geen mensen kunnen u
vergelden wat gij voor mij hebt gedaan, maar God
zal u lonen. Toont mij voort uw liefde met voor
mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

De familién VAN DAMME en DE
MEZEL

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. St -Maria-Lierde




