In alle stilte ben je weggevaren
maar je blijft in ons verder leven.
Veerle en Tom.

Dierbaar aandenken aan
DE HEER

Eric VANDECANDELAERE
geboren te Opbrakel op 14 mei 1949
en thuis overleden op 9 april 1994,

gezalfd
door het H. Oliesel «in extremis ».

Uw deelneming
in deze Eucharistieviering en uw gebed
troosten en sterken ons.

Veerle, Tom en de familie.

Druk. A. De Borre - Mincke -  (055) 42 20 91
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Als ik achterom kijk
en mijn leven overzie,
voel ik diepe dankbaarheid.

Ik dank u voor al het goede
dat u voor mij hebt gedaan.

Ik dank u voor de vele blijde uren
die ik heb mogen beleven.

Ik dank u voor al de vriendschap
die ik heb ondervonden ;
het heeft me zo verrijkt.

Ik dank u voor al de wijze raad
die ik heb ontvangen ;
ik heb er zoveel van geleerd.

Dierbare kinderen, moe en familie, dank
voor de liefde en genegenheid die ik van
jullie mocht ontvangen. Blijf in gebed
vertrouwen op God.

Namis : donderdag 26 mei 94 om 19 uur.




