Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

Bid voor de Ziel
van Mijnheer

Remi - Jozef

VANDECANDELAERE

Echtgenoot van Mevrouw Sidonie VEYS.
Nijveraar, lid van de kamer van Koophandel.

Geboren te Wevelgem, de 16 October 1890
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Nederbrakel, na een kortstondige ziekte,

de 16 Januari 1955.

Gesterkt door al de genademiddelen van
Onze Moeder de H.Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart, van het
genootschap van de H. Franciscus en andere
godvruchtige genootschappen.

Met een onverbiddelijke regelmaat volgen de
seizoenen elkaar vlug op. Het is Lente, men ver-
hoopt veel schone dagen, en voor men het be-
seft is de Winter aangebroken. Zo is ook een
mensenleven. Als jonge mens verwacht men
veel van het leven. Men holt zijn droombeelden
en betrachtingen achterna, tot wanneer zich een
omstandigheid in het leven voordoet, waaruit
men even onverbiddelijk moet begrijpen, dat
men eens te moe en te versleten geraakt, om in
dit tijdelijke en vergankelijke leven hier, nog
verdere betrachtingen te koesteren ; waaruit men
moet begrijpen dat niets op aarde hier, aan een
menselijk hart en ziel kan geven waarvoor ze
geschapen zijn.

Kristus heeft gezegd : «Ik ben de weg, de
waarheid en het leven.»

Deze woorden heeft de duurbare overledene
steeds voor ogen gehad, en hij heeft er zijn
ganse leven naar gericht.

Zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn tal-
rijk gezin kennende, heeft hij zijn ganse leven
gewerkt, en zijn beste krachten gegeven zelfs
aan een bredere kring dan zijn eigen kinderen.

Nooit is hij nochtans in zijn stoffelijke zaken zo
versiommerd geraakt dat hij hierbij het ware
levensdoel van de mens vergat.

Zo grootis steeds zijn godsvrucht geweest, dat
hij als beloning op het einde van zijn leven het
geluk heeft gehad, zich op zijn sterfdag in vol-
le bewustzijn te kunnen voorbereiden, door het
ontvangen der laatste Heilige Sacramenten.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, voor U allen gaat het leven voort. Wij
hebben samen veel lief en leed gedeeld. Laat
dit steeds voor U allen een reden zijn om ver-
der door het leven te gaan, eensgezind zoals
we geweest zijn toen ik er nog was. Ik dank U
allen voor de zeer goede zorgen en buitenge-
wone hulp die ge hebt willen inroepen om mij
te behouden. Gij zoals ik, moeten Gods wil aan-
vaarden in offerende liefde. In uw gebeden zult
ge begrijpen, en beseffen dat ik nog steeds in
uw midden vertoef.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Druk. Jos. De VI 41 Neerstr. Nederbrak




