” In hef huis van Mijn Vader is ruimte voor velen”
. Joh.14,2

Dankbare herinnering aan
mevrouw

Elodie Van De Capelle

weduwe van
de heer Camiel Van Ruyskensvelde
de heer Frans Van Ruyskensvelde

Lid van K.G.B. - Lid van Ziekenzorg

geboren e St.-Maria-Oudenhove op
4 augustus 1912 en overleden
te Zottegem op 26 september 2002,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Een goede vrouw, echtgenote en moeder is van
ons heengegaan. Elodie werd geboren te St.-
Maria-Oudenhove en heeft het grootste deel van
haar leven doorgebracht op de Elverenberg. Daar
had ze een boerderii en samen me haar
echtgenoot Camiel wist ze steeds wat te doen.

Toen Elodie veertig jaar was verloor ze haar man.
Ze bleef achter met zes kinderen. Enkele jaren
later trad ze opnieuw in het huwelik. Ook aan
frans had ze een goede echtgenoot.

Op de Elverenberg was iedereen welkom, de
familie, de buren, de vele vrienden. De Deur stond
altijd open en een kopje koffie stond vlug klaar.
Elodie was een blij en opgeruimd mens en de
bezoekers voelden er zich goed bij.

Toen Frans ziek werd heeft ze, met de hulp van de
kinderen ervoor gezorgd dat hij kon thuis blijven.
Het was een zware periode voor haar, maar ze
verloor er haar goed humeur niet bij.

Na het overlijden van Frans in 1992 bleef ze nog
een zestal jaren alleen, maar het werd wat moeilijk
en zo kwam ze bij haar zoon Jozef en haar
schoondochter Léona inwonen. Ze was er graag
en ze kende er nog enkele gelukkige jaren. Het
bezoek van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen brachten leven in huis en ze
genoot ervan. Vanuit haar geloof was ze de Heer
dankbaar om elke dag die ze kreeg.

Stilaan ging het minder goed met de gezondheid. Nu
en dan was er een opname in het ziekenhuis en
telkens als Elodie naar huis kwam was ze wat van haar
krachten kwijt. Nu is ze naar de Heer toe en naar allen
die haar lief waren en de weg reeds voorgingen.

Wij leggen dit mooie gelovige leven in de handen
van de Heer en bidden: Goede Vader in de
Hemel, tiiden haar leven heeft Elodie U in groot
geloof gediend. Neem Gij haar nu op in uw
hemels Vaderhuis. Wij vragen het U door Jezus
Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.




