't Kruis van een ander schijnt U licht ;
maar ge bedriegt U in 't gewicht

en wie weet of gij verdroeg

waar eens anders schouder onder zwoegt.
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GEDENK IN UW GEBED

HENRI VAN de CAPELLE

echtgenoot van

JULIETTE GOEDVRIEND

geboren te Nederbrakel op 31 mei 1897
en zachtjes in de Heer ontslapen in het
Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 4 januari 1980,
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Met weemoed nemen we afscheid van deze
man welke, reeds in zijn prille kinderjaren,
door het vroegtijdig verlies van zijn Moeder en
als oudste zoon van een talrijk huisgezin, de
harde noodzaak van het leven leerde kennen.

Als 17 jarige, weggevoerde, bleven de gruwe-
len van de eerste wereldoorlog hem niet ge-
spaard.

Pionier van de televerbindingen, zowel in
Kongo als in zijn vaderland werd hij zeer ge-
acht, zowel door zijn personeel als door zijn
oversten.

Het vroegtijdig heengaan van zijn eerste
vrouw, was eens te meer een zware beproe-
ving. Maar God slaat en zalft terzelfdertijd.
Na het lange en doornige pad kwam ook voor
hem een weg vol licht en leven.

Hij was een plichtsgetrouwe, bezorgde en
rechtschapen man.

God schonk hem een levensavond in een
stukje van zijn aards paradijs.

Op oudere leeftijd, door ziekte zwaar Le-
proefd werd hem dat zware kruis steeds ver-
licht door de zorgzame en liefdevolle hulp van
zijn vrouw en schoonzuster. En een laatste
maal toonde God zijn oneindige liefde door hem
tot zich te nemen omringd door hen die hij
boven alles liefhad.

Heer Jezus, U hebt hem de eeuwige rust
gegeven.

De families VAN de CAPELLE, GOEDVRIEND,
BAGUET,

bedanken.

Begrafenissen Firma Aelvoet, Ronse




