‘De Heer Is geboren voor alle volken |

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Martha
VAN DE CASTEELE

Echigenote van de Heer
Remi MEERSCHAUT

Geboren te Velzeke op 21 september 1899 en
godvruchtig overleden op de parochie Sint-
Blasius-Boekel te Munkzwalm op 2 januari
1973, gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.
Lid van de H. Hartbond, van de Voortplanting
van het Geloof en van de Confrerie van de
H. Margarita.

Met het afsterven van Martha verdwijnt uit
ons midden, een eenvoudige goede huis-
moeder die veel gedaan heeft in haar levens-
jaren voor haar man en kinderen.

Sinds maanden echter was de dierbare over-
ledene hulpeloos ziekelijk. «Als 't God be-
lieft» was zo wat het enige wat ze nog wist
te zeggen : veelbetekenende woorden, zon-
der dat zij het wist, voor haar die altijd haar
best had gedaan om haar Heer en Meester
goed te «believen» in haar leven.

Van huis uit christelijk opgebracht was Mar-
tha altijd op post in de zondagsmis zolang
ze maar enigszins kon. Samen met haar man
toonde ze op haar beurt aan haar kinderen
de weg die ze als christenmensen moesten
bewandelen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank u voor uw genegenheid en de
vele zorgen aan mij besteed. U vooral, mijn
beste man en schoondochter Christiane, dank
ik voor uw welwillende bijstand dag en
nacht in mijn laatste levensweken.

Blijf verder allemaal trouw aan ons voorva-
derlijk geloof. God zegene en belone u.
Dierbare broers, zusters, verwanten, vrienden
en geburen, u dank ik ook om uw mede-
leven en gebed.

Aan allen tot weerziens in het hemels Vader-
huis !

De Families :

VAN DE CASTEELE, DE SPIEGELEER,
MEERSCHAUT en VAN WITTENBERGE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove




