Dankbare herinnering aan

de heer

Wilfried VAN DE CASTEELE

echtgenoot van mevrouw Christel De Roeck

geboren te Zottegem op 1 november 1943

en plotseling overleden te Munkzwalm op

19 april 1992, na het Sakrament der zieken
ontvangen te hebben in extremis.

Hoofd-Brigadier - Houder Brevet Inspekteur
Wijkagent Velzeke

Terug heeft het noodlot onverbiddelijk toegeslagen:
als een stoere eik, geveld door een voorjaarsstorm,
als een aardschok ging het door ons heen, Wilfried
de agent was overleden.

Op deze mooie Paasmorgen verliet hij, als een ge-
lukkige vader van een schoon gezin, de zijnen, om
ze nooit meer terug te zien. Opgegroeid midden de
natuur hield hij van het groen, zijn huis, zijn tuin en
de mensen, zijn mensen van zijn wijk, waar hij zich
ten volle voor inzette. Beroepshalve gehard, pleitte hij
steeds, waar het kon, voor vergevingsgezindheid. Zijn
oversten en vrienden collega’s zijn hiervan getuigen.
Toch hebben we mogen delen in het leven van Wil-
fried. Wilfrieds eenvoud, dienstbaarheid, geloof en lief-
de leidde ons terug naar U, Heer.

Voor dit mooie leven, waarin wij Uw aanwezigheid
mochten ervaren, zeggen wij U dank Heer.

Pa,

Je hebt ons gezin langs mooie meren van intens ge-
luk en vreugde geloodst. Met een sterke hand, klare
kijk en zonder nutteloze woorden ging je steeds recht
door zee. Moeilijke klippen wist je steeds eerlijk en
kundig te omzeilen. Jij was gewoon de beste schip-
per die wij gekend hebben.

Ja, wij zijn nu verdrietig om uw heengaan, maar nog
veel meer zijn we fier dat jij onze pa was. Ik weet hoe
jij het nu zou gewild en gedaan hebben: al het moois
dat wij samen hebben beleefd zullen we meedragen
in ons hart. Dat kan niemand ons nog afnemen.
Maar nu moeten we ook vooruit kijken. De reis is nog
niet af, ook al is de schipper er niet meer.

Ma, Hilde, wij nemen nu het roer over. We hebben nog
steeds een stevig schip. En een kleine matroos die
opgekeken heeft naar pa en er veel heeft van geleerd,
vergezelt ons. Als een hechte ploeg varen wij nu ver-
der, met de laatste groet van pa: kop op en vooruit!

Christel, Geert en Hilde,

De families Van de Casteele, De Roeck,
D'Hondt en Meuleman

danken U oprecht

voor uw gebeden en medeleven.
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