Ten paradijze geleiden U de Engelen.

.I.

TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN MIJNHEER

Leon VAN DE CASSEYE

zoon van wijlen Mijnheer Richard en Mevrouw

Elodie VAN LAETHEM
geboren te St. Antelinks op 13 oktober 1910 en zacht
in den Heer ontslapen op 13 februari 1964, versterkt
door het H. Oliesel in extremis en de Pauselijke zegen.

Kort is het leven van de mens en spoedig vervlogen.
Broos en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde
wordt geboden. Laten we dus steeds voor ogen hou-
den dat we hier geen blijvende woonplaats hebben en
ons leven richten naar zijn ware doel; God en Zijn
eeuwigheid. .

De duurbare overledene heeft zijn brood niet in ledig-
heid geéten. Werkzaam en zorgzaam voor gezin, recht-
schapen, voorkomend en vriendelijk in zijn omgang is
hij door het leven gegaan. We treuren dan ook niet als
zij die geen geloof hebben, want we weten dat al wie
in het aardse leven de goede strijd heeft gestreden, uit
Gods handen het loon der gerechtigen zal ontvangen.
Duurbare familieleden en vrienden, dank voor uw lief-
devolle zorgen. Blijft elkander steunen en helpen.
Bidt veel voor mij vooral in de H. H. Missen. Ook ik
blijf en zal voor u bidden, zodat we eens voor eeuwig
verenigd worden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN DE CASSEYE - DE ROECK,

Mejuffer Rachel VAN DE CASSEYE,
Jongeheer Willy VAN DE CASSEYE,
Jongeheer Paul VAN DE CASSEYE,

De familién VAN DE CASSEYE en VAN LAETHEM.

BEDANKEN.




