Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

.l.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

e
Alphonsine VAN DE CATSEYE

Echtgenote van Mijnheer
EMIEL PIETERS,

geboren te Everbeek, de 1 September 1881, en god-
vruchtig overleden te Deftinge, de 17 Juli 1950,
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Vrienden, denkt er wel aan : gij hebt maar een
ziel, gij sterft maar eens... en er is een leven dat
eeuwig duurt ; weest dus op uwe hoede.

De echtgenote en moeder, wiens dood wij betreu-
ren, was een ware voorbeeldige vrouw ; onder het
uitwendige van een eenvoudige en werkzame
levenswijze onderscheidde zij zich door een geduri-
ge bekommernis over haar huisgezin.

Een vruchtbaar en arbeidzaam leven leidt tot
een goeden dood en bezorgt de mens, die op God
betrouwt, het eeuwig geluk in de Hemel.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, weest niet ontroostbaar over mijn afsterven.
Ik ware voorzeker gelukkig geweest U allen nog
enkele jaren te mogen helpen. Doch ik blijf U in-
dachtig, ik blijf voor U vol liefde en bezorgdheid.
Beminde broeders, zusters en bloedverwanten,
vrienden en kennissen, die mij trouw hebben bijge-
staan, hebt dank. Gij allen, die mij gekend hebben,
mag ik U vragen mij in uwe gebeden te blijven ge-
denken.

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid. 300 d.

Uitg. R. Vandergeynst, koster, Parike.

De familiéen VAN DE CATSEYE, LABEAU,

PIETERS, BRODELEZ,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




