Mijn taak is af, mijn werk volbracht. Met
blij verlangen zal ik het loon uit Gods hand
ontvangen.

In deze Eucharistieviering verenigd bidden
wij om opneming in het eeuwig Vaderhuis
van Mevrouw

Florine VANDECATSEYE

echtgenote van wijlen
Richard VANDECATSEYE,

geboren te Everbeek op 15 januari 1893 en
overleden te Geraardsbergen op 15 juni 1974,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

In haar geboortegrond begraven op 20 juni.

Het leven van een mens is getekend door
vreugde en droefheid tot alles stilvalt wan-
neer God ons roept. Hij heeft onder ons
weggeroepen een goede moeder en voorbeel-
dige christen vrouw.

Hier mogen wij dank zeggen aan God om
de vreugde die Hij geeft aan mensen die
in Hem geloven en houden van elkaar. Zij
mocht van die vreugde en liefde genieten.

Wij willen ook dankzeggen voor moeder :
voor wat haar leven heeft betekend en voor
alles wat wij voor haar mochten doen.

Help ons, God, om in geloof met haar ver-
enigd te blijven.

De families VANDECATSEYE, LABEAU,
VANDECATSEYE, ROELANDT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek




