DANKBAAR AANDENKEN AAN

Marcel VANDECATSEYE

echtgenoot van
Simonne VAN PEVENAGE

geboren te Everbeek op 13 januari 1922
en rustig thuis, in familiekring,
overleden op 23 april 1994.

Il est dur de mourir au printemps... In je
lievelingsseizoen waarin de natuur herboren
wordt, heb je, noodgedwongen maar in volle
berusting, afscheid genomen van dit leven.

Je was een eenvoudig man met een goed
hart, een gezonde geest, werklustig, levend
van en in de natuur. Tot de laatste dag was
je begaan met de boerderij, vol interesse voor
land en vee.

Wij hebben je gekend als de kommervolle
echtgenoot, vader en pepé, wiens hoofd, hart
en handen altijld met iets of iemand bezig
waren. We behouden van je het beeld van een
vriendelijk, eerlijk man, altijd klaar om met
de glimlach een dienst te bewijzen. De goede
raad die we soms in de wind sloegen, zullen
we meer dan ooit missen.

In dit drukke leven kon je steeds tijd maken
voor een babbel over je jeugd, je familie-
banden die je zo dierbaar waren, de oorlog,
de gedwongen vilucht naar Frankrijk, waar je
in Bességes gastvrijheid genoot, het wel en
wee van elke dag...

Zoals in elk mensenleven kende je goede en
kwade dagen, dagen van vreugde en verdriet.
Je gezin was je hele wereld en het welzijn
ervan je eerste betrachting en geluk.

Simonne, dank voor de jaren die we samen
in lief en leed door het leven zijn gegaan.
Treur niet, wees dankbaar voor al het mooie
dat we samen hebben beleefd. |k voel mij
gelukkig omdat ik onze kinderen een gezin
heb zien vormen. |k zou graag nog enkele
jaartjes bij jullie gebleven zijn, maar ook een
eik wordt geveld.

Beste kinderen en kleinkinderen, draag zorg
voor mekaar en vergeet ons mama niet, die
jullie steun en liefde nodig zal hebben.

Famille bien aimée et amis, vous tous, merci
encore et au revoir.
L’amour qui nous a uni sur terre ne meurt pas !

De families
VANDECATSEYE, VAN PEVENAGE,
OCKERMAN en DE MORRE,
danken U voor uw medeleven.

Namis : zondag 22 mei 1994 om 11 uur.
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” Nog vele gelukkige jaren,

moge het jullie goed gaan...”

Marcel




