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Bid voor de zelerust van
de Heer

Julien VAN DE CATSIJE

echtgenoot van Mevrouw
Augusta VAN DER STICHELEN,

geboren te Nederbrakel op 11 juni 1911
en overtleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 21 april 1989.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder - Militair Strijder 1940-1945
Vereerd met de Herinneringsmedaille met
gekruiste sabels

Medaille Krijgsgevangene 1940-1945
Medaille van Koning Albert I

Kruis der Veteranen van Koning
Leopold ITI met 2 gekruiste sabels
en verscheidene andere Militaire en

Burgetlijke Eretekens.

Lid van de Kristeliike Bond der Gepen-
sioneerden en van de
Mijnwerkets-Brancardiers.

Langs de kalvarietocht van ziekte en lijden
is hij naar de hemel gegaan.

Heer God,

geef de eeuwige rust aan deze man, die
zijn leven doorweven zag met tegenslagen
en lijden, maar door alles heen op U ver-
trouwde en moed zocht.

Jaren geleden werd hij ziek, de gezondheid
ging achteruit en in stilte ging hij van
ons heen.

Laat hem, Heer, na de lange levensreis
voorgoed thuiskomen bij U.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren, familie en allen die mij dierbaar wa-
ren, dank voor al uw vriendschap en ge-
negenheid.

Namis : dinsdag 30 mei om 19.30 uur.

De families Van de Catsije,
Van der Stichelen,
Maes,

D’Hoker,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

kouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel




