DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Petrus VAN DE CATSIJE

geboren te Nederbrakel op 19 februari 1918
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 23 juni 1984.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-1945.

« Ten paradijze geleiden U de engelen.
Dat bij uw aankomst U begroeten mogen
de martelaren. Zij geleiden U tot in de
hemelstad Jeruzalem. Moge 't koor der en-
gelen U met vreugde ontvangen. En als
Lazarus, de arme van weleer, zult gij voor
eeuwig in het land van vrede zijn ».

Met deze wens en bede tot de Heer, be-
geleiden de priesters en heel de gelovige
gemeenschap onze overledenen naar hun
laatste rustplaats.

Zoals Petrus zeer velen naar de kerk een
laatste groet is komen brengen, zo zijn wij
nu samen om hem uitgeleide te doen. Wij
doen het op een christelijke wijze. In het

vooruitzicht van het eeuwig geluk, waarin
ook Petrus geloofd heeft, vragen wij met
de kerk: « Heer onze God, wij bidden U
voor onze broeder Petrus die ons zo dier-
baar was en nu van ons is heengegaan,
neem hem op in uw eeuwige liefde. Wij
vragen het U door Jezus, Uw Zoon die Gij
uit de dood hebt opgewekt en die nu met
U leeft en heerst in de eenheid van de
H. Geest door de eeuwen der eeuwen ».

Namis : zaterdag 14 juli 1984 om 7 u. 30.

De families :
VAN DE CATSIJE-MAES,

danken U.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




