Liefste nu zijt gij in het Licht gerezen
Hoe zwelt uw ziel uit haar lijden gelicht...

.i.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA VAN DE CATSIJNE
Echtgenote van de Heer Marc VANTIEGHEM

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 24 april 1932
en in de Heer ontslapen te Leuven op 16 mei 1961,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Toen zij heenging was er onzeglijke pijn
in ons hart omdat dit schone jonge leven
zo vroeg naar andere tuinen werd overge-
plant. Aanstonds echter, werd de pijn ge-
milderd door het groeiend besef dat onze
dierbare dode 1ééft en dat de vrucht van
hoar lijden niets dan zegen en genade is
Onzichtbaar maar zo werkelijk is haar
aanwezigheid bij ons: in het Licht van
God blijft zij met haar echtgenoot verbon-
den om zijn sterkte en zijn troost te zijn,
waakt zij over haar kinderen zoals alleen
een moeder het kan, blijft zij voor allen
die haar kenden eenlichtende gestalte van
goedheid en liefde.

Ongetwijfeld heeft de Moeder van alle
moeders haar ten paradijze geleid: moe-
derlijk heeft Maria haar in het Licht van
God getild die zo vack en zo innig God
in Zijn Moeder eerde en liefhad.

Heer Marc VANTIEGHEM,

Jonge Juffer Lieve VANTIEGHEM,
Jonge Heer Hans VANTIEGHEM,

Heer en Mevrouw Oscar VAN DE CATSIJNE-LELEU,

Heer Richard VANTIEGHEM-DE COCK,

De familiéen VANDE CATSIJNE, LELEU, VANTIEGHEM en

DE COCK,

danken U om uw rouwbetuiging.

BOELS

DRUKK.




