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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Philemmon Vande Catsijne

weduwenaar van Mevrouw
CORALIE COOLS

geboren te Deftinge. den 16 Februari 1865 en er
godvruchtig in den Heer overleden den 15 Januari 1949,

Voorzien van al de H. Rechten O, M. de H. Kerk.
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God verstrooit de bozen en neemt de goeden onder Zijn
bescherming, Hij is dicht bij allen die Hem rechtzinnig
aanroepen. Ps. 144

Dat is de ervaring die deze man in zijn lang en schoon
gevuld leven heeft ondervonden, Daarom vond hij er ge-
noegen in, nog steeds in zijn ouden dag de gebeden te her-
halen die hij in 2ijn kindsheid had geleerd. Nooit zou hij
die verzuimd, nagelaten hebben. Geloof in God en betrou-
wen op God, dat was met hem vergroeid ; daarom was
zijn afsterven zo vredig en zo rustig, Met een hartelijk en
vermanend woord voor zijn talrijke Kinderen Kleinkin-
deren is hij ten hemel heengegaan, overtuigd dat zijn
dagtaak hier op aarde was afgewerkt, bereid uit Gods
handen het loon te ontvangen,

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik ga mij hierbo-
ven met moeder vereenigen, Houdt in ere de nagedachte-
nis uwer Ouders, Wie in kinderlijke liefde zijn ouders ge-
denkt zal Gods zegen verwerven.

Jezus, ik heb uw Kruis bemind en liefgehad. Gij die mijn
Verlosser zijt, wees thans mijn Zaligmaker in eeuwigheid,

druk. Depessemier. Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelnening bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.
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