God is liefde !

T

Wil in uw vroom gebed gedenken

Zuster SERAPHINE
(MATHILDE VAN DE CAUTER)

Zij werd geboren te Zwijnaarde op 31 oktober 1896,

geprofest als Zuster van Maria te Brakel
op 31 augustus 1928,
zij is ons voorgegaan naar de eeuwige vreugde
te Brakel op 7 maart 1983,
begenadigd door de H, Sakramenten
en de Pauselijke zegen.

Na een leven van aktiviteit komt voor de mens
meestal een periode van rust en vaak ook nog van
ziekte en van geleidelijke aftakeling.

Alles is genade als het met liefde wordt verwerkt,
met liefde wordt gedragen, maar hoe dan ook, de
laatste periode biedt een unieke kans om ons op
een intense wijze te verenigen met de lijdende
Christus, om samen met Hem de doorgang te maken
van dood naar leven, om ons voor te bereiden op de
grote ontmoeting met de Heer die ons opwacht op
het kruispunt van tijd en eeuwigheid.

Dank, Zuster Seraphine, om alles wat je als Zuster

van Maria hebt mogen doen voor je gemeenschap
in dienst van God en van je medemensen.

De laatste jaren van je leven, meer sleet dan ziekte,
heb je doorgebracht meestal binnen de beperkte
rulmte van je kamertje, maar omringd met veel
genegenheid en met de beste zorgen van je mede-
zusters,

Op het laatste kwam ook de hevige pijn er nog bij,
maar je bleef van ons en je hebt alles met veel
overgave, geduld en liefde gedragen. Zo bleef je
tot op het uiterste echt een Zuster van Maria en
een schakel in onze Kongregatie,

Zuster Seraphine, samen danken wij de Heer en
wij bidden dat de Heer, de God van liefde, je voor
eeuwig in de volheid van het mysterie van zijn
lielde mag opnemen.

In het gebed blijven wij met elkaar verenigd en wij
allen, Zuster Martha, al je medezusters en familie,
wij vragen dat je onze intenties bij de Heer zou
willen aanbevelen.

.» Mijn Jezus, barmhartigheid ".

De Algemene Direkteur E.H. A. Schatteman,

de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria.

de familie Van De Cauter-De Bruyne
danken om uw gebed en christelijk meeleven.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




