Rust nu maar

je strijd is gedaan.
Wie kan begrijpen
wat jij hebt doorstaan.

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
EMMA VAN DE FONTEYNE

weduwe in 1ste huwelijk van
EPHREM WAEGEMAN
weduwe in 2de huwelijk van
DESIRE TAELMAN

geboren te St.-Blasius-Boekel op 13 maart

1907 en thuis in familiekring overleden op

4 maart 1993, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.

De families
WAEGEMAN - VAN WIJMEERSCH,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Liefste Moeder

We wisten dat we U moesten laten gaan,
maar toch is er veel pijn in ons hart met uw
heengaan.

Rust nu in vrede.

Venant en Paula

Liefste Grootmoeder
We waren allen zeer gehecht aan U.
Uw bezorgdheid voor ons was uw enige zorg.

We hopen dat U nu de rust vind bij de
Almachtige God.

U blijft in onze gedachten.
Uw kleinkinderen

Liefste Overgrootmoeder

We zijn nog zo jong ... maar toch zullen wij
U missen.

U hebt ons allen zien opgroeien en U was
toch zo fier op ons.

U vergeten ... zullen wij nooit.

Uw achterkleinkinderen

Paula, mag ik U uit de grond van mijn hart
danken voor wat jij voor mij gedaan hebt.
Jij hebt mijn laatste levensjaren zoveel lich-

ter gemaakt.
Dank U, Paula

Met dank aan haar trouwe huisdokter en
Marie-Paule Eeman.
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