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Het is een beschikking van de Feer dat de smarten
voor ons als vleugelen zijn met dewelke wij hemel-
waarts onwieken. (H. Ciprianus)

Gij hebt ons, o Heer, voor U geschapen en ons hart
kent geen ware vrede totdat het in U rust. (H.Aug.)

De moeder die haar kinderen een christelijke opvoe-
dinz bezorgt, vindt in hen de vreugde van haar leven,
zij sterft gerust en haar aandenken wordt gezegend.

(I1. Gregorius)

Gij zijt miin vreugde en mijn kroon, miine welbe-
minden, blijft standvastig in de Heer (Ad Philip.IV.1)

Wat waar, wat eerbaar, wat recht, wat heilig, wat
beminnelijk is. wat een goede naam geeft, weest
daarop bedacht. ( Ad Philipp. IV, 8)

Vaartwel mijne bemine kinderen, broeders en zus-
ter, God zal u lonen wat gij met zoveel geduldige
liefde in mijn langdurige ziekte voor mij gedaan hebt:
een gunst vraag ik U nog: weest mij indachtig in uw
dagelijkse gebeden. Tot weerziens in den Hemel. !

Zoet Hart v. Maria, wees mijn zaligheid. (309 d.afl.)
Bidt de 4 akten. (12 j. afl)

Uitg. Jooris, Faliestraat, 28. St. Maria-Oudenhove
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De familién VAN DE KAPELLE, EECKHOUT,
De familién MERCIERS en HERREGODTS

danken U van harte voor Uw wel-

willende deelneming en gebeden.




