Zalig zij die de weg des Heren met volharding be-
wandelen.
+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophiel Van de Maele

echtgenoot van
Emma VAN CAENEGHEM,

geboren te Nederbrakel op 3 februari 1880 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op
1 september 1961,
getroost door de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»

Ons hart, overstelpt van droefheid, is gebroken,
want onze teerbeminde vader is overleden, onze
brave, eenvoudige en bezorgde vader, steun en voor-
beeld van zijn huisgenoten.

De Heer roept altijd de zielen tot Zich wanneer
ze het best bereid zijn, en wie de Heer dient, vreest
en bemint, zal wel varen in zijn uiterste en getroost
worden in zijn stervensuur.

Aan beproevingen en lasten heeft deze duurbare
overledene ruimschoots zijn aandeel gehad, maar
als diep overtuigd kristen aanvaardde hij deze ne-
derig uit Gods hand, overtuigd dat de beloning hem
te wachten stond. Na een lang en welbesteed leven
voelde hij zijn einde naderen, wat hij gelaten en
onderworpen aan Gods Wil aanvaardde.

Duurbare echtgenote, heb dank voor de tedere
zorgen waarmee gij mij steeds omringd hebt. Be-
minde kinderen helpt en steunt moeder en gedenkt
vader in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! (300d. afl.)

De families
VAN DE MAELE, VAN CAENEGHEM,

POLLAERT en GODITIABOIS,

zijn zeer erkentelik om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk, Jos. De V . 41 Neerstr. N




