« Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven,
Ailes ... en tevreden sterven ». (G.G.)

IN DE DAGEN VAN HET HOOGFEEST
VAN PASEN IS OPGENOMEN

IN CHRISTUS HEERLIJKHEID :
MEVROUW

Palmyre
VAN DE MENSCHBRUGGE

echtgenote van de Heer
Jan-Baptist SIMOENS

geboren te Opbrakel op 25 augustus 1906

en godvruchtig overleden in de kliniek

Zusters van Barmhartigheid te Ronse

op 9 april 1991,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een goede moeder, hoe oud ze ook wordt,
verlaat ons altijd te vroeg. Wij allen, die haar
gekend hebben, geéerd en bemind hebben tot
op haar hoge ouderdom, nemen in diepe rouw
en nooit volprezen dankbaarheid afscheid, van
deze zachte, altijd vriendelijke, ingoede en
verdienstelijke moeder, vrouw en geacht fami-
lielid.

Haar man, Jan-Baptist, haar kinderen en
kleinkinderen, al haar familieleden, verwanten
en kennissen. De mensen met wie ze samen-
leefde, waren er altijd zeer welkom met eer
hemelse glimlach, altijd vriendelijk onthaald.
Laten we samen de Heer danken dat we
mochten delen in haar stille eenvoud, voor

haar zorg en toewijding, haar nooit aflatende
werkzaamheid voor eigen gezin en voor de
kleine kindjes van toen, van broer en zus,
te vroeg gestorven, heeft ze met milde goed-
heid en dienstbaarheid opgenomen, gevoed en
opgevoed, met onvermoeide opoffering en liefde
allen het beste van hart en ziel meegegeven,
alle beproevingen, vooral de laatste jaren heeft
ze met onderwerping en geduld gedragen, de
schoonheid en de deugd van haar vruchtbaar
leven, heeft ze geput uit een diep, regelmatig
beleefd in een overtuigd kristelijk leven van
gebed en H. Mis.

Zij stierf de dood der rechtvaardigen, zij
ruste nu voor eeuwig bij de Heer in vrede,
en dele in Zijn Heerlijkheid, een eeuwig lente-
feest van Pasen !

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
familieleden : Wilt ge, als moeder heengaat,
ze nog met liefde en dank lonen, laat haar
beeld, bij raad en daad, U, in hart en geest
steeds wonen. (P. Reypens).

Zoals je ons hebt voorgedaan, houden we
elkander vast, en waakt over ons.

God zegene en beware U !

.’.

De families
VAN DE MENSCHBRUGGE, SIMOENS,
NOTERMAN en DECUBBER,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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