Totdat Hij komt bestaan wij hier,
wakend’ en wetend dag noch uur...

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE
DE HEER
Prosper
VANDEMENSCHBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw
Magda SADONES
geboren te Opbrakel op 9 juni 1944
en godvruchtig overleden
in de Kliniek Zusters van Barmhartigheid

te Ronse op 7 december 1994,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.
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De families :
VANDEMENSCHBRUGGE, SADONES,
PAMBREU en MINCKE,
danken U

voor uw blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Rustig en eenvoudig wilde Prosper leven,
zo is hij ook, na een zware ziekte, eerder plots
van ons heengegaan naar het eeuwig leven.
We zullen van hem als echtgenoot en vader,
een blijvende herinnering bewaren :
goedhartig, een man van aangename omgang,
steeds paraat om een kwinkslag te pareren.

Hij was graag nuttig en dienstbaar,
ongemerkt, maar toegewijd.

Wij bidden U, God,

dat onze dierbare overledene,

nu mag thuis komen bij U en rust vinden

na het doorkomen van de tunnel van de dood.

Voor ons zelf, vragen wij U, om kracht
en troost, nu wij verder moeten leven
met een lege plaats in huis,

en een leemte in ons leven.

Geef Heer, dat wij hem in ere houden,
in onze dankbare herinnering,
in onze zorg en steun voor elkaar.

Namis :
op donderdag 29 december 1994 om 18 u. 30.




