DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Achiel VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Rachel BIEBUYCK,

geboren te Zottegem op 18 mei 1911
en godvruchtig overleden in de kli-
niek St-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 9 oktober 1980.

Voorzien van de HH. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.
Vereerd met het Burgerlijk Ereteken
1e klas - Zilveren Palmen in de Kroon-
orde - Gepensioneerde R.T.T. - Oud-
strijder 1940-1945.

In de vroegte van de morgen, om
één uur kwam Achiel zijn uur.

Hij was een gelovig en beminnelijk
mens. Midden al zijn eenvoud ont-
dekte men bij vader meer en meer
echte levenswijsheid, gegroeid uit
keiharde ervaring. Wie deze man van
dichterbij mocht kennen hoort nog
de klank van zijn warme en gemoe-
delijke stem. Vertel ons nog eens
van je geloof in de Vader van alle
leven ; een laatste keer, van je lief-
de voor je gezin, dat U nauw ter
harte ging; vertel ons nog een maa’L

van je droefenis bij de akelige dood
van uw tweede zoon; vertel ons
met fiere stem over uw hard labeur
in de mijnen, op traveaux maar voor-
al over uw kwart eeuw goede en
trouwe dienst in de telefonie. Allen
vonden wij bij hem op voortijdige
rust gesteld, een thuis, een glimlach
door eigen leed heen, een goed
woord over zijn duiven en belang-
stelling voor iedereen en alles.

Goede Vader van alle leven, wij
bidden U dat zijn ziel van uit een
ziek lichaam nu voor altijd de groot-
ste vrede mag smaken, waarop hij
met woord en daad vertrouwde en
wij vragen deze man dat hij ons
verder begeleide vanuit dat betere
leven waar hij nu thuis hoort.

Dierbare echtgenote, liefste kinde-
ren en kieinkinderen, hebt dank voor
uw trouwe liefde en al uw zorgen
vooral de laatste jaren en dagen.
Blijven we allen samen één rond
moeder.

Goede geburen en vrienden, draagt
elkanders lasten. Vaart wel.

De families VAN DE MERGEL, VAN
DER SNICKT, BIEBUYCK, AUBEEK,

danken U.

J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




