¥
VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
Achiel VAN DE MERGEL

echtgenoot van
Mevrouw Esther DE COCK

geboren te Elst op 10 augustus 1920 en
schielijk overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Geraardsbergen op 2 mei 1989
gesterkt door de H. Sakramenten.

Heer, God, wij bidden U voor hem die
onze echtgenoot en vader was. Hij is nu
na lange jaren van ziek-zijn, vrij plots uit
onze leefwereld weggevallen. Gij kent de
diepe wortels van ieder mens en hart.

Nu hij overleden is en meer zal leven in
onze herinnering, neem Gij hem op in uw
eindeloze, barmhartige liefde.

Want... Uw goedheid kent geen grenzen.
Uw mededogen is zonder grenzen.

Op Uw troost stellen wij ons vertrouwen.

Gij leeft met alle mensen mee, die zich
vertrouwvol tot U keren. Gij troost hen die
hun tranen bij U uitschreien. Gij geeft rust
aan hen die zich niet kunnen uitspreken.
Geef ons moeder en ons, zijn kinderen en
familie, dat zij zich langzaam gezegend
weten om wat zij gedragen hebben en in
het dragen van elkaar tot troost zijn.

Dat vragen wij U, omwille van het Kruis
van Jezus, Uw Zoon, die voor ons allen
gestorven is, opdat wij door ons geloof
in Hem, leven zouden hebben en... eens
opstaan uit de dood. Amen.

De families VAN DE MERGEL
DE COCK
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DEVILLE

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming en uw gebed,

Rouw. V.d. Driessche van de maele




