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Wil met een vroom gebed
de nagedachtenis eren van

ALICE VAN DE MERGEL

weduwe wan HENRI HENAU.

geboren te Sint Maria-Oudenhove

op 22 oktober 1895 en godvruchtig
overleden in de Sint Elisabethkliniek

te Zottegem op 21 januari 1983,
gesterkt door de sakramenten van ons
heilig geloof.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De families VAN DE MERGEL,
HENAU,
COUVREUR,
VAN DER STICHELEN

danken U wvoor de blijken van kristelijk
medeleven bij dit pijnlijk afsterven.

De gelovige sterft in vrede.

Haar dood is de overgang

naar een beter leven.

In deze overtuiging is Alice gestorven,
rustig, stil en gelaten.

Reeds geruime tijd liet haar zwakke
gezondheid vermoeden

dat het zou gebeuren.

Een lang leven werd haar gegund,

een leven van werken en zorgen,

van zon en schaduw

en welverdiende rust.

Zij was voorbereid op de grote
ontmoeting met de Heer.

Want vroom was zij van hart

en oprecht van geloof.

Eenvoudig heeft zij geleefd,

dankbaar voor de goedheid en de
attenties van allen die haar omringden.
Nu zij teruggekeerd is naar de Heer
van het leven, bidden wij :

Vader in de hemel,

geef Uw rust en Uw toekomst

aan deze goede vrouw.

Beloon haar met Uw eeuwig geluk

voor alles wat zij voor ons heeft gedaan.

Druk. De Nayer, Moerbeke




