Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan
MEVROUW

Emma VAN DE MERGEL

weduwe van de Heer
OMER VAN DER DONCKT,

geboren te Elst op 22 maart 1878 en zacht
in de Heer ontslapen te Montignies-le-
Tilleul op 2 februari 1973, voorzien van de
HH. Sakramenten van de zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Wij danken God voor alles wat Hij haar en
langs haar aan ons heeft gegeven tijdens dit
lang en vruchtbaar leven.

Vele gelukkige uren hebben wij met haar
doorgebracht. Haar nette verschijning, haar
glimlach, haar vreugde en vriendelijkheid
straalden op ons een weldoende invlioed uit.
Diepere indruk nog maakte haar geloof. Door
haar vrome houding getuigde zij van een groot
godsvertrouwen, van een rustig zich geborgen
voelen in Gods hand.

Zij voelde zich jong, ook al was zij vijfen-
negentig jaar, omdat haar geloof, haar hoop
en haar liefde over dit leven heenreikten. Met
een blij gemoed, met haar kinderen rond haar
heeft zij zich voorbereid op de definitieve
ontmoeting met God,

Wij weten dat zij nu zielsgelukkig is. Met
haar blijven wij verbonden en door haar voor-
beeld gesticht, beamen wij het woord van
Sint-Paulus
« Gij hoeft niet te treuren
gelijk dezen die onze hoop niet delen.

Wij geloven dat Jezus gestorven is en ver-
rezen.

Evenzo zal geschieden met hen

die als kristenen zijn gestorven.

De families

VAN DE MERGEL, VAN DER DONCKT,
DE VOS, VAN NIEUWENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




