Heer, geef in uw barmhartige liefde de
eeuwige rust aan

MEVROUW

Emma, Maria Van de Mergel
weduwe van de Heer Cyriel DUBOIS,
geboren te Opbrakel op 14 oktober 1895 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op vrijdag 20 november 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wanneer wij in deze dagen, meer dan ooit
aan het vergankelijke in deze wereld worden
herinnert, en onze harten meer dan gewoon-
lijk ten hemel willen verheffen worden wij,
verblinde en aardse mensen die we zijn,
hierdoor belemmerd door wat het leven en
de wereld te bieden heeft, ons slechts met
de grootste moeite nog enige voorstelling van
het eeuwige geluk en leven kunnen vormen,
laat staan er nog willen voor leven ...

In de gezegende ouderdom van 86 jaar is
deze vrome en goede moeder, rustig, dank-
baar gelaten van ons heengegaan. Zij was de
eenvoud en de goedheid zelf. Zij was er nog
een van die gelukkige mensen met een diep
geloof, wiens leven overeenkwam met wat
zij geloofde. Met moederlijke toewijding heeft
zij zich ingezet met haar man om haar kin-

deren in eer en deugd op te voeden en een
goede toekomst te bezorgen. De grondslag
van dat alles ligt nog altijd in een goede
thuis. Na een leven van hard werken, zoals
het vroegere leven was, heeft ze op rust
het stille geluk gekend van een schone oude
dag bij haar kinderen, meelevend met de
vreugden van haar kinderen en kleinkinderen,
ook meevoelend in wat tegengaat. Om alles
wat haar kinderen, familie en kennissen voor
haar gedaan en betekend hebben, bleef ze
diep genegen en oprecht dankbaar.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, mijn beste familie, gij
allen zijt de grote zorg en vreugde van mijn
leven geweest. Hoe moet ik U danken voor
uw toewijding en geduld, waarmede U mijn
oude dag hebt omkranst. In de Heer blijf ik
U nabij. Mijn leven was door Gods boodschap
gedragen, moge zij ook uw |even richten en
bezielen, tot de Heer komt. Bidden we voor
elkaar.

Namis : woensdag 9 december 1981 om 19 uur.
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