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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Eugéne, Joseph VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw Germaine DUPONT,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 13 oktober
1904 en overleden in de Sint-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 8 april 1983.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families
VAN DE MERGEL, VANDERSTICHELEN,
DUPONT, OCKERMAN,

danken U voor de blijken
van deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

Hij die sterft
heeft ooit gezongen.

Van d’'ene kust

tot 't ander einde
lag zijn pad

zijn dromenland

met sterke branding.

Om zijn lippen

trilt een vreemde schaduw.
In zijn polsen

stroomt zijn laatste kracht.
Hij fluistert

met strelende gebaren.

Het ruisend klagen van zijn hart
verheft zich tot de zijnen

aan wie hij duizend maal

zijn liefde gaf.

Hij die sterven moet
wordt meegevoerd
door de grote wind der eeuwigheid.

Zijn laatste levensglans

daalt neer over zijn geliefden.
Maar veel gaat met hem
verloren.

In zijn hart en in het onze
ligt een grote vrede.

Zijn schone daden zijn nu
een oud verhaal.
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