Kostbaar is in 's Heerer oogen de dood der vromen.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eulalie VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer
FRANCIES ROOS

geboren te Schaarbeek,

den 8 Januari 1874 en overleden te Ronse,
den 18 Juli 1946, versterkt

door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Van krachten uitgeput stierf zij in een hoogen
ouderdom, gekomen fot de volheid van haar dagen.

Gedurende den laatsten tijd van haar leven was
zij aan krankheid onderworpen, doch men hoorde
haar nooil iets verlangen dat met den aanbiddelij-
ken Wil van God niet overeenkwam. Te midden van
haar kwellingen en tegenspoed zocht zij een schuil-
plaats onder de schaduwe van het Kruis en had zij
een groot betrouwen op Gods Goedheid die alles
ten beste keert voor hen die Hem beminnen.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familie,
vergeet de liefde niet die ik U heb toegedragen, de
zorgen met dewelke ik U heb omringd. Vaart allen
wel hier op aarde, maar doet vooral uw best om
braaf, deugdzaam en eerlijk te blijven. Ik vervoeg
thans vader : bidt intusschen veel voor ons beiden,
Tot wederziens bij God.
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Mijn Jezus, barmhartigheid !

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De Familiéen VAN DE MERGEL en ROOS,

Bedanken U voor de blijken van deelneming

den smartvollen rouw die hen treft.

mn




