Gelijk het de Heer behaagde zo is het geschied,
de naam van de Heer zij gezegend.

+
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Felix Van De Mergel

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DER SNICKT,

geboren te Michelbeke op 30 november 1881
en schielijk overleden te Elst op 9 maart 1963,
in extremis gezalfd met de H. Olie.

Voorzitter van de C. O. O.
Oudstrijder 1914-1918.

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid,
maar hij die de H. Wil van God volbrengt blijft
in eeuwigheid.

Wij beminden hem om de goedheid van zijn
hart; om de rechtschapenheid van zijn ziel ; om
de minzaamheid van zijn karakter; zijn gedach-
tenis blijve in zegen.

Vertrouwend op God en blijmoedig heeft hij
de lasten van hetleven gedragen, ook de zware
stonden van zijn levensavond. Als trouwe zoon
van het land en als moedig soldaat in de wereld-
oorlog heeft hij zich waardig onderscheiden en
onze dank verdiend.

Dierbare echtgenote, pijnlijk valt het afscheid
daar het zo onverwacht en plots gebeurde. Gods
H. Wil geschiede ; zoek troost en sterkte in het
gebed ; de Heer verlaat de zijnen niet en eens
zien wij elkander terug.

Teergeliefde kinderen en familie, bewandelt
de weg die ik U toonde, weest mij steeds in-
dachtig en bidt veel voor mij.

De Families VAN DE MERGEL
VAN DE FONTAINE
VAN DER SNICKT,
DE VLEESCHOUWER,

danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst




