.Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de
wej van de gerechtigheid gevonden worden.”
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Bid voor de ziel van
MEVROUW

MARIE - LEONIE
VAN DE MERGEL
weduwe van de Heer Raymond COSIJNS

geboren te Nederbrake! op 13 juli 1891 en
godvruchtig overleden te Aalter op 9 juni 1975,
voorzien van de Heilige Sakramenten.

Wat een mens bij zijn sterven meedraagt, is
juist geteld datgene wat hij tijdens zijn leven
gegeven heeft. God zal enkel ons beoordelen
naar het goede wat wij hebben gedaan in ons
aards bestaan, en het loon ons schenken voor
onze goede werken.

De duurbare overledene heeft een hoge
ouderdom bereikt en mag terugblikken op een
schoon leven, doorweven met vele beproevin-
gen. Gelukkig die een goede thuis vinden
waar zij midden de geliefden het leed kunnen
aanvaarden en verder offeren voor het welzijn
hunner kinderen. Zij heeft schoon geleefd met
een vast geloof en volle betrouwen in God
van wie zij nu het loon zal ontvangen voor
eeuwig.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie-
leden. U allen dank ik om het goede aan mij
gedaan in het leven. Met uwe hulp heb ik de
zware beproevingen kunnen aanvaarden tot de
laatsie dag. Bij God heb ik steeds mijn sterkte
gevonden, blijf hem ook trouw, gedenk mij in
uwe gebeden en ik zal ook voor u ten beste
spreken voor een gelukkig weerzien.

De Heer en Mevrouw
Aimé COSIJNS-GRAULS en kinderen,

Mejuffer
Maria COSIJNS,

De Heer en Mevrouw
Michel SCHITTEKATTE-COSIJNS
en kinderen,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

van daele - de pinte




